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Volgt U Mij!
Tekst: Johannes 21 : 22b

De oproep van de opgestane Heiland om Hem te volgen
heeft Petrus zojuist gehoord (zie vers 19: “Volg Mij!”).
Johannes wandelt ook op het strand, maar hij is blijkbaar
nog niet zo ver gevorderd als de Heere Jezus en Petrus.
Als Petrus zijn medediscipel Johannes ziet, stelt hij met-
een een vraag en zegt: “Heere, maar wat zal er met hem
gebeuren?” Waarschijnlijk bedoelt Petrus met zijn vraag:
“Zal hij ook de marteldood sterven?” Petrus hoeft niet
lang op het antwoord te wachten, want Christus zegt met-
een tegen hem: “Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom,
wat gaat het u aan? Volgt 4 Mij!”

Petrus hoeft niet te weten hoe het met Johannes zal gaan.
Daar gaat het niet om. De Heere bepaalt en weet hoe het
met Johannes zal gaan. Dat is Petrus’ zaak niet. Dat gaat
hem niet aan.

“Volgt G Mij!” Deze woorden van Jezus gaan Petrus wel
aan. Deze woorden van de Heere zijn voor Petrus nodig
om te weten en om op te volgen. Dat is de verantwoorde-
lijkheid van Petrus. Even daarvoor zei de Heere tot hem:
“Volg Mij!” Dat was ook al een oproep van de Heere
aan Petrus persoonlijk, maar nu zegt de Heere het nog
nadrukkelijker: “Volgt 4 Mij.”

De oproep om Hem te volgen wijst op het - in verbonden-
heid met Christus - Hem volgen. Dat geldt voor al Zijn
volgelingen. Maar dat neemt niet weg dat de ene volge-
ling een andere weg gaat dan de andere volgeling van
Jezus. De ene volgeling sterft de marteldood, de andere
volgeling sterft bijvoorbeeld op het ziekbed en weer een
andere volgeling wordt plotseling door de Heere in Zijn
heerlijkheid opgenomen. Daar gaan wij niet over. En hoe
het met anderen zal gaan, hoeven wij niet te weten. U, jij
en ik zijn persoonlijk verantwoordelijk. De Heere zegt
tot een ieder van ons: “Volgt i Mij!” Het is geen vraag,
maar een dringende en liefdevolle oproep van Christus
om Hem te volgen.

Je kunt iemand volgen door zijn berichten te lezen. Dat
doe je dan misschien uit belangstelling, uit bewondering,
uit nieuwsgierigheid of om welke reden dan ook. Dat
kun je heel vrijblijvend doen, zonder dat je je levensstijl
of je gedrag verandert. Ja, maar laat het duidelijk zijn dat
de oproep van Jezus om Hem te volgen niet vrijblijvend
is. Het is niet zo van: kijk maar wat je ermee doet. Zo
spreekt de Heere niet! Hij spreekt anders en zegt: “Volgt
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U Mij!” De Heere wil dat we Hem volgen. Hij heeft er
recht op dat we Hem volgen.

En het is levensnoodzakelijk dat we gehoor geven aan
Zijn roepstem om Hem te volgen, want allen die Hem
niet volgen komen eeuwig om. Maar de Heere wil niet
dat we verloren gaan. Integendeel, God de Vader zond
Zijn eniggeboren Zoon uit liefde tot de wereld. En in
de lijdenstijd hebben we het weer kunnen horen, hoe
Hij geleden heeft en Zich vernederd heeft tot de kruis-
dood, om verzoening tot stand te brengen. En dat heeft
Hij gedaan. Het is volbracht! Opdat we zien op Jezus en
geloven en belijden: “Hij voor mij.” Wie in Hem gelooft,
gaat niet verloren, maar heeft het eeuwige leven.

“Volgt i Mij!” Een oproep van de Heere Jezus Christus
tot u, tot jou en tot mij. De Heere heeft het beste met ons
voor. Hij zoekt ons behoud. Hoor naar Zijn stem en geef
gehoor aan Zijn oproep om Hem te volgen! Ook al gaat
de weg door de diepte heen, ook al hebben of krijgen we
met lijden te maken, dan laat de Heere ons niet alleen.
De overste Leidsman en Voleinder van het geloof ging
en gaat voorop. Door Zijn Geest leert Hij ons om Hem
te volgen. Hij maakt dat mogelijk. En bij Gods genade
hoort ook dat we volharden tot het einde (zie hoofdstuk
V van onze Dordtse Leerregels).

“Volgt 4 [vul je naam maar in] Mij”, zegt de Heere. En
Christus Jezus zegt ook: “Ik ben het Licht der wereld;
wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.” (Joh. 8 : 12).
Het is Pasen geworden!

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

Ds. T. van Bruggen, Streefkerk



