
Nu is het stil 
 

Nu is het stil in huis, in stad en land, 
eenzaam en angstig zijn de dagen. 

Het loopt de wereld bijna uit de hand, 
de toekomst is gevuld met vele vragen. 

 
Ontferm u, Heer, over wie lijden moet 

en zwak is met de dood voor ogen, 
voor wie het bijna er niet meer toe doet, 

bij wie er haast geen tranen zijn te drogen. 
 

Wie zorg verlenen, geef hen moed en kracht, 
zij willen zich van harte geven, 

zij zorgen voor de zieken, dag en nacht, 
zelfs dikwijls met gevaar voor eigen leven. 

 
De wereld is van slag, U raakt haar aan, 

verlaten liggen alle dorpen. 
De angst en wanhoop breken zich nu baan, 

de mens is op zichzelf terug geworpen. 
 

Wij leven vaak alleen voor geld en goed, 
de toekomst ligt in onze handen. 

Wij wensen elk veel sterkte en veel moed, 
om zelf de overwinning te behalen. 

 
Leert U ons, God, te leven naar Uw Woord, 

ons huis niet op het zand te bouwen, 
waardoor ons leven radicaal ontspoort. 

U ben de sterke rots van ons vertrouwen. 
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